
Wijkberichten maandag 28 maart 2023

Stille Week en Pasen
Met Palmzondag begint ook de ‘Stille Week’ direct vooraf aan Pasen. De intocht op de ezel in
Jeruzalem is de directe stap van onze Heer op zijn weg naar zijn kruis en opstanding.

De viering van het Paasfeest gaat stapsgewijze in vier vieringen: Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Paasnacht en Paasmorgen. Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal;
dat  kan op deze dag niet  ontbreken.  Onze Heer  vierde de Pesachmaaltijd  immers  aan de
vooravond van zijn sterven: de maaltijd die de bevrijding uit de slavernij van Egypte uitdrukt
en nu ook door Hem de bevrijding uit de slavernij van zonde en dood toont, tevens als ons
voedsel voor onderweg naar  het  Koninkrijk.  In de dienst  van de Paasnacht  vieren wij  de
Maaltijd van de Heer natuurlijk ook. Zo hopen we ook weer in de tekenen van brood en wijn,
die het lichaam en bloed van onze Heer uitdrukken, met Hem verbonden te zijn en in Hem
met elkaar. Op de avond van de Goede Vrijdag waken en bidden wij bij het kruis van onze
Heer. De Paasmorgen is een en al licht en feestelijkheid: wij zingen paasliederen en het koor
The New Life Singers zal de dienst verrijken met zijn zang.

Met twee wijkgemeentes, die de Rehobothkerk als hun thuis hebben, is het dán nodig om alles
goed af te stemmen, vooral de aanvangstijden van de diensten. Je kunt van de diensten op
Witte  Donderdag  en  Goede  Vrijdag  in  alle  nuchterheid  niet  verlangen  dat  zij  om 21.00
beginnen. De gekozen oplossing is: onze wijk Centrum-West viert de dienst om 18.30 uur en
de wijk Grote Kerk om 20.00 uur. Natuurlijk is er van alles bij op- en aan te merken, maar in
dezelfde nuchterheid: dit is het meest optimale en wie werkelijk moeite er mee zou hebben,
moge bedenken dat deze beide diensten toch maar één keer per jaar voorkomen. Dat niemand
zich de kerkgang zal ontzeggen op deze wezenlijke dagen van het kerkelijk jaar!

In de Nationale Galerie in Praag (Agnesklooster) bevinden zich de drie nog overgebleven
panelen van de Meester van Třeboň (een stadje in Zuid-Bohemen) uit circa 1380. Ik heb ze
vaak bewonderd en steevast diep onder de indruk van hun zeggingskracht. Als afbeelding het
paneel van de opstanding van Jezus: Christus is uit de dood verrezen!

Goede Stille Week gewenst en gezegend Pasen en wij hopen op goede en fijne diensten!



Avondgebeden
In de Stille Week zijn op maandag, dinsdag en woensdag de bekende avondgebeden: steeds
om 19.30 uur meer dan welkom in de Rehobothkerk!

Overleden
Op zondag 5 maart overleed de heer Willem Doorduin, ruim 97 jaar oud. Een heel bekend en
markant gemeentelid. Zijn betrokken inzet was groot: je kon hem – letterlijk – op het dak van
de Rehobothkerk tegenkomen en ook in de kruipruimte onder de grote zaal. Ik heb hem en
zijn vrouw goed leren kennen en onze ontmoetingen waren altijd heel warm en hartelijk. Zij
woonden aan de Olivier van Noortlaan met schitterend uitzicht op de Nieuwe Maas en het
drukke scheepvaartverkeer. Spijtig kon Marie Doorduin daar nauwelijks van genieten door
haar  erg verslechterde  gezichtsvermogen.  Voor Wim Doorduin was het  zijn leven:  water,
schepen en varen waren na het gezin zeker de kernwoorden van zijn bestaan. Van jonge tiener
bij  zijn vader aan boord tot  heel ver in zijn leven voer hij  door Nederland en later op de
kustvaart  als  schipper en reder.  Van dat  enorm gevarieerde  leven kon hij  bijna eindeloos
vertellen. Het is ook allemaal te boek gesteld: samen met Frans Assenberg schreef hij zijn
biografie ‘We kwamen op diep water’. Een heel persoonlijk boek en ook een tijdsbeeld vanaf
zijn  geboortejaar  1925  tegelijk.  Bij  een  vaart  in  Zeeland  ontmoette  hij  in  1944  zijn
toekomstige  vrouw;  op  27 september  2021 waren  zij  70  jaar  getrouwd,  een  mijlpaal  die
weinigen gegeven is. Niet lang daarvoor werd het noodzakelijk om in een zorginstelling te
gaan wonen en dat werd in Zuidland. Toen Marie Doorduin in oktober vorig jaar overleed,
waren zelfs de 71 jaar volgemaakt.  Zij  waren samen helemaal  met  elkaar vergroeid en in
februari nog bij hem op bezoek was het gemis voelbaar in de kamer aanwezig; Wim Doorduin
was stilgevallen: geen verhalen meer, maar een diepe en vertrouwelijke stilte. Hij gaf aan naar
het verenigd worden met  zijn vrouw te verlangen.  De dankdienst  vond plaats  in een zeer
gevulde Rehobothkerk op dinsdag 14 maart en aansluitend hebben wij hem bij zijn vrouw op
Holy begraven. Gezang 467 uit het Liedboek voor de Kerken was zíjn lied: we hebben het
helemaal gezongen; naadloos sluit het aan bij de schriftlezing Mattheüs 14 : 22 – 33. Jezus die
over  de  golven  naar  ons  toekomt:  geen  magie  of  onmogelijk  spookverhaal,  maar
geloofsverkondiging: Jezus legt de doodsmacht – uitgedrukt in de Bijbelse woorden ‘zee’ en
‘water’ onder zijn voeten. Een paasverhaal, dat tegelijk zegt dat de Heer zijn hand reddend
uitgestrekt houdt wanneer wij in de dood verzinken. De nagedachtenis aan Marie en aan Wim
Doorduin zij tot grote zegen, voor hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen bovenal!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap
Eredienst:
Zondag 2 april zal in de morgendienst bij ons voorgaan ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
Een Goede en Gezegende dienst gewenst. Ook voor alle diensten in de 
komende week. En in het bijzonder voor allen een Gezegend Pasen.

Lenie de Boer-Keijzer

UIT LIEFDE VOOR JOU.
Het is nog een week voor Pasen, de 40dagentijd is dan voorbij. We (be)sparen voor een 
laatste project en dat zijn de mensen en vooral de jongeren in Bangladesh. Het is de bedoeling
meer jongeren aan het werk te helpen. Zij kunnen een leer-werktraject volgen en er wordt hun
geleerd om “eigen baas” (ondernemer) te worden. Ook vrouwen krijgen mogelijkheden om 
meer inkomen te verdienen. Elders in deze Onderweg is er meer over te lezen.



De laatste Vastensoep is geweest op 31 maart. Het is iedere keer erg gezellig en erg lekker 
geweest. Gemiddeld kwamen toch zo’n 20 – 25 personen eten. En gemiddeld werd er ca €145
gedoneerd. Alleen het laatste bedrag is nu nog niet bekend. Maar bij elkaar wordt het toch wel
€800. Dat is mooi toch?
We willen na Pasen nog een bijzondere draai geven aan de wekelijkse Vastensoep. 
We houden dan de Vreugdemaaltijd voor alle mensen die tenminste 1x bij de Vastensoep 
aanwezig waren en wel vrijdag 21 april. Dan mag iedereen iets lekkers meenemen, wel graag 
in overleg met mij en sluiten we de wekelijkse Vastensoep op feestelijke wijze af. Er volgt 
meer informatie hierover. 
Langs deze weg iedere soep- Kookster heel hartelijk bedankt voor haar of zijn heerlijke soep 
en alle helpers bij het tafels dekken, brood snijden en andere hand- en spandiensten, dank 
jullie wel!
Zondag 1e Paasdag wordt al het (be)spaarde geld van de hele Vasten- of 40dagentijd in 
ontvangst genomen.
Pak nog één van de tips die we al hadden om deze week nog te (be)sparen. Succes ermee.
Nog een gezegende 40dagen- of Vastentijd gewenst.

Marian Verhagen

Wijkkas
In de maanden februari en maart werden de volgende bedragen ontvangen.
De opbrengst van de offerblokken bedroeg in de maand januari € 22,10 en in februari en 
maart (tm 19-3) € 38,25.
Rechtstreeks op de bankrekening werden twee giften ontvangen van € 20, waarvan de helft is 
bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.  
Via ds. Nico Paap werd een gift ontvangen van € 20. Via de wijkkas diaconie werden twee 
giften ontvangen van € 10, die ontvangen waren via Wil Verkade en Wim van Klaveren. Via 
Joop Immerzeel werd een gift van € 5 ontvangen. 
Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maanden december, januari en februari
bedroeg respectievelijk € 40,53 (1,07 ton), € 75,65 (1,95 ton) en € 47,38 (1,23 ton).
De violenactie van Mary en Wim Poot was een daverend succes en heeft het geweldige 
bedrag opgeleverd van € 690,50!! Mary en Wim heel veel dank voor deze prachtige actie.
De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 14 en 15
april aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud 
papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. 
Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. 
Een hartelijke groet, 

Paul Faas – wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Bericht
Mevrouw Riet van Toor-Roskam (Uitzicht) is na een verblijf in het ziekenhuis verhuisd naar
Revalidatiecentrum Marnix, 2de verdieping kamer 47, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen.
Beterschap en een spoedig herstel gewenst!

De heer A. Maaten verblijft in Aafje Revalidatie Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 2,
3079 DZ  Rotterdam

Voedselbank - “Product van de maand”
Op het moment dat ik dit stukje maak, heb ik het idee dat we net producten hebben 
ingezameld. In maart was dat ruim 150 stuks groenteconserven.  Op 15 april is het weer oud 
papier en inzamelmoment voor de Voedselbank. Kunt u de 15e niet, dan kan het ook op de 



zondag erna. Het “product van de maand” april is: Toiletartikelen. Denk daarbij aan, 
tandpasta, tandenborstel, doucheschuim, deodorant enz. Het zou mooi zijn als elke klant wat 
mee kan nemen van onze donaties.
Wilt u de Voedselbank op een andere manier steunen, kijk dan even op de volgende site: 
Welkom op de website van Voedselbank Vlaardingen
Namens de klanten van de Voedselbank; Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Arie Noordhoek
Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.

https://voedselbankvlaardingen.nl/

